Openingslied: Naar een koninklijke
stad

Refrein:

Stap voor stap zijn wij op pad
naar een koninklijke stad.

Aan het einde van de reis
komt je naam daar op een lijst.

De keizer heeft gezegd: Ik wil ze tellen, naam
voor naam.

En keizers wil is wet, daarom zijn wij op reis
gegaan.

De stad waar je vandaan komt is misschien wel
ver van hier,

maar als je daar dan aankomt ligt er vast een vel
papier.

Daar schrijven ze je naam op - dat gaat snel en
zeer gesmeerd.

Ze sturen je de straat op en je kunt weer
rechtsomkeert.

Refrein:

Stap voor stap zijn wij op pad
naar een koninklijke stad.

Aan het einde van de reis
komt je naam daar op een lijst.

Wie onderweg iets nodig heeft: een bad, een
bed, een brood;

die moet het zelf maar kopen want het volk is
veel te groot.

Wanneer de dag voorbij is en je bent nog lang
niet thuis,

hoop dan dat er iets vrij is in een herberg of een
huis.

We komen straks in Betlehem, daar vragen we
meteen

of ergens nog een bed vrij is, daar kunnen we
dan heen.

Refrein:

Stap voor stap zijn wij op pad
naar een koninklijke stad.

Aan het einde van de reis
komt je naam daar op een lijst.

Het plan van Hannes

Ik heb een plan, een heel goed plan.
Dat ik zoiets bedenken kan!

Ik ben diep in mijn hersenpan

een echte zakenman.

Koor:

(Hij heeft een plan, een heel goed plan.
Dat hij zoiets bedenken kan!

Hij is diep in zijn hersenpan

een echte zakenman.)

Mijn huis is mooi, dat zie je wel,
maar let op wat ik je vertel:

Ik ruim het op en maak hier snel
een prachtig mooi hotel.

Mijn vrouw en kind, die hebben pech;
ze lopen hier maar in de weg.

Dus heb ik ze meteen gezegd

waar ik mijn gasten leg.

De kamers zet ik in het sop,

de lakens fris, het bed ligt top.

En aan een mooie houten knop

hang ik een handdoek op.

Ik kook een ei voor het ontbijt,

ik zorg voor wat gezelligheid.

(Zo krijg ik een mum van tijd

een ster, dat is een feit!)

En daarna ga ik naar de schuur.

Daar maak ik voor het middaguur

een heel groot bord voor aan de muur:
Mijn kamers zijn te huur!

Hier moet u zijn
koor:

Er zijn mensen onderweg

zonder slaapplaats voor de nacht.
En waar kunnen zij terecht

als geen mens ze heeft verwacht?

Herbert:

Hier moet u zijn!

Een zacht en warm bed.
Het lekkerste eten.

‘k Heb koffie gezet.

Hier moet u zijn!

Met licht en muziek,

z6 heet ik u welkom.
Mijn huis is uniek!



Hannes:

(Nee..) Hier moet u zijn.
(eh..) Hier is het ook goed!
Een kleed en gordijnen.
Een kraan die het doet.
Hier moet u zijn.

Drie bedden zijn vrij.

Ik heb nu nog plek, hoor!
Kom gauw, slaap bij mij.

Herbert:
Hier moet u zijn!
Het is hier zo knus.

Een herberg vol luxe,
hier komt u tot rust.
Hier moet u zijn!

Ik sta aan de top.

U kent toch het Hilton?
Daar lijkt het wel op.

Hannes:

Hier moet u zijn.

Het is wel wat klein.

Ik heb hier geen tafel,
maar toch is het fijn.

Hier moet u zijn.

Dan ligt u naast mij.

Ik snurk niet zo hard hoor!
Ik ben ook gastvrij.

Herbert en Hannes:

Hier moet u zijn!

Wij hebben nog plek.

U moet wel betalen,
want wij zijn niet gek.
Hier moet u zijn!

Kom op met uw geld.
Voor ons is het gunstig:
Het volk wordt geteld.

koor:
O, wat zijn we toch gastvrij!

lemand die genoeg betaalt
kan er altijd nog wel bij;
alles uit de kast gehaald.

Maar wie zorgt er voor een mens
die niet veel terug kan doen?
Is hij vreemd en ongewenst?
Is er dan een noodrantsoen?

Er zijn mensen onderweg

zonder slaapplaats voor de nacht.

En waar kunnen ze terecht

als geen mens ze heeft verwacht?

Lied: Het huis is vol

Koor:

Het huis is vol drinken,
vol licht en cadeaus.
Muziek kan hier klinken,
’tis best grandioos.
Eris veel te eten,

toch zijn wij niet blij.

Er kan moet je weten
echt niemand meer bij.

Je kuntin je leven

best veel dingen kwijt,
maar moet niet vergeten:
Wie vol zit, krijgt spijt.
Houd altijd een plek vrij
voor wat je verrast.

Let op, dan ontdek jij
wat echt bij je past.

Want spullen, ze vullen
je huis dan wel gauw,
maar is er nog ruimte
voor Jezus bij jou?

Hij zegt je: doe open,

ik breng het geluk

dat niemand kan kopen,
het gaat nooit meer stuk.

Lied: Het huis is vol

Koor:

Je kuntin je leven

best veel dingen kwijt,
maar moet niet vergeten:
Wie vol zit, krijgt spijt.
Houd altijd een plek vrij
voor wat je verrast.

Let op, dan ontdek jij
wat echt bij je past.

Want spullen, ze vullen
je huis dan wel gauw,
maar is er nog ruimte
voor Jezus bij jou?

Hij zegt je: doe open,

ik breng het geluk

dat niemand kan kopen,
het gaat nooit meer stuk.



